
HEER, U staat mij vol liefde bij. 
Ik bouw op U, U maakt mij vrij. 
Mijn hart zal juichen, vrolijk zingen 
als dank voor al uw zegeningen, 
want U bent goed geweest voor mij. 
 

 

Uw liefde heeft Hem toegedekt, 
voor al de kou 
tot in de dood; 
ook ons bewaart Gij 
voor de nacht die blijft. 
Laat deze dag opnieuw 
voor ons daarvan 
een teken zijn. 

Gebed van de Dag dinsdag 10 november 2020    
(kerk open 8.30 – 9.00 uur)  

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij,  
     Wacht op de Heer. Houdt moed, Hij komt.  

 
Psalm 13:3 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Schriftlezing Genesis 18:23-33  
(Genesis / Bereesjiet 18:1-22:24, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Sidra Wajeera (Hoofdstuk ‘En Hij verscheen!’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Sela - Mijn toevlucht psalm 91  
https://www.youtube.com/watch?v=BdDBLbsykTA 
  
Gebed  
 

Wanneer geen kloof 
zich dichten laat, 
onoverkomelijk 
de bergen zijn 
van alle pijn en moeite, – 
wees Gij alleen dan 
onze God, 
een schuilplaats 
tegen weer en wind, 
een stem die roept, 
een hart dat weet. 
 
Wanneer een mens 
zich zo verlaten weet 
dat hij in zwijgzaamheid verhardt, – 
¬wanneer een mens 
zich zo verraden weet 
dat zelfs uw Naam gemeden wordt, – 
¬laat dan de woorden 
van uw Zoon 
ons in het hart geschreven staan: 
ons leven in uw handen 
aanbevolen. 

 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

Doven van de kaars 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang. 

Jakobus 5:16  

Belijd elkaar de overtredingen 

en bid voor elkaar, opdat u 

gezond wordt. Een krachtig 

gebed van een rechtvaardige 

brengt veel tot stand. 

https://www.youtube.com/watch?v=BdDBLbsykTA

